
God schreef in zijn handpalm de naam van

Margriet Boone
weduwe van Gustaaf Braeckman

geboren te Desteldonk op 23 februari 1923 en liefdevol omringd
overleden te Oostakker op 17 oktober 2024.

 

Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen

op DONDERDAG 24 OKTOBER 2024 om 10 uur

in de parochiekerk van O.-L.-Vrouw Geboorte

Desteldonkdorp te Desteldonk.

Gelegenheid tot begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

 
Na de crematie zal haar asurne worden bijgezet

bij haar echtgenoot op de begraafplaats te Desteldonk.

U kunt Margriet een laatste groet brengen in het funerarium 
van Begrafenissen Chr. Bracke, Bredestraat 72 te Oostakker,
iedere weekdag na telefonische afspraak op 09 251 36 14.

Rouwbetuiging: Familie Margriet Boone
p/a Begrafenissen Chr. Bracke, Bredestraat 72,  9041 Oostakker

Online condoleren: www.begrafenissenbracke.be

Voor altijd verbonden met

Willy en Lutgarde (†) Braeckman - Rottiers
 Annelies en Kristof, 
  Sebastiaan, Elise
 Elke en Brecht, 
  Warre, Briek
Antoine en Marie-Jeanne Braeckman - Van Wonterghem
 Nancy en Dirk, 
  Shana, Shirley en Laura, Shelsy, Shenna
 Manuella
 Anja en Mario, 
  Kathleen, Thomas, Evelien, Kristof, Kenneth, Kevin, Stijn, Daan, Laura, Jens
 Nathalie en Kris, 
  Lana, Quinten, Seth
 Natascha
 Vanessa en Kevin, 
  Marvin, Kenzy
Luc en Carine Braeckman - Recour
 David en Gitta, 
  Cheyenne en Henri & Arthan
  Sjoukje
 Sofie en Björn, 
  Yorben en Kiara
  Fraukje en Michiel
Guy en Lieve Vermeulen -  Braeckman
 Veerle en Didier, 
  Jonathan en Lisa & Laure, Febe
  Pauline & Julien
 Tamara,
  Lars, Ona
Jeanine Braeckman (†)
 Ann,
  Ilenka en Jens, Aruna, Loïc
 Frank en Natalie,
  Inez, Kjell
 Ben en Sofie,
  Quinten, Ronen, Maze
Patrick en Carina Braeckman - Smorgens
 Steven en Kimberly,
  Yanaica, Thomas, Luca, Emma

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;

Haar schoonzus, neven en nichten
De families Boone, Braeckman, De Meester en Joly

Dank voor de goede zorgen van haar huisarts dr. Stefaan Van Baeveghem,
het personeel en de vrijwilligers van WE 1, Woonzorg St.-Vincentius.

Dan voel ik op mijn lippen
die goedheid als een avondzoen
‘t is goed in ‘t eigen hart te kijken
en zo zijn ogen toe te doen
 Alice Nahon


